RAKELINGS






RAKELINGS

Dieter Covent

2023
Deefcake Publishing






ik ben verliefd op een plek
vol geschiedenissen
een eigenzinnige stek
waar mannekes pissen
waar sjoekes lietkozen
en pleintjes verpozen
de straten opfleuren
door wereldse geuren
waar koningen tronen
witte boorden belonen
en kroegen pas slapen
als zinnekes gapen
ze is sierlijk schoon
en heel gracieus
onwaarschijnlijk complex
woelig majestueus
bruxelles ma belle
soms zo puberaal
stoere rebel

smeuige medley van taal



II

de wereld is een zakdoek
zei mijn leraar ooit op school
bruggenbouwers zijn we
van de noord- tot de zuidpool
migratie EU schengen
en iets met mondiaal
ik staarde en begreep
geen jota van zijn brabbeltaal
reis eens naar thailand af
zei ik dat duurt toch wel wat uren
best straf hen plotsklaps uit te roepen
tot onze nieuwe buren
meneer de onderwijzer
keek me aan en zei toen streng
jongeman graag wat meer inzet
je ziet het veel te eng
een planeet ligt aan jouw voeten
bezaaid met mens en land
nooit was ze zo dichtbij
geen grens meer weg afstand
daar ging meneer de mist in
want ik wist wel wat beters
we leven in een wereld

van anderhalve meters



III

weet je
dacht ze bij zichzelf
laat me maar los
ik red me wel
jij ik en ons
zo schoon voor even
toch is er meer

om voor te leven

kneed je
zei hij in zichzelf
tegen mij aan
één laatste tel
wij jij en ik
twee idealen
geen adem meer

mijn dromen falen

vergeet je
fluisterden ze zacht
nooit wie je bent
hoe goed je was
ik ik jij i
zonder beminnen
je blijft hier huizen

diep vanbinnen



